
KERSTEVOCATIE

DOOR

LASPERANZA,
KOOR VAN

LICHT EN LIEFDE

LaSperanza 

is een bijzonder koor. 

De meeste van haar koorleden 

zijn blind of slechtziend 

en hebben ook andere beperkingen. 

En toch 

zingen ook wij  

keurig in de maat,  

zoals onze dirigent dat wil. 

We zingen graag, 

we zijn een fijne vriendengroep, 

we zetten in  

op ieders talent. 

Onze Kerstevocatie 

vertelt het verhaal 

van de figuren van de Kerststal: 

Maria en Jozef, 

de os en de ezel, 

het pasgeboren kind, 

de herders, de engelen 

en de koningen. 

Vanuit die figuren  

schreven wij, 

koorleden van LaSperanza, 

ons eigen verhaal, 

vanuit ons eigen leven. 

Je leest het  

op de volgende pagina’s. 



 

Je zal Maria maar wezen … 

Een jonge vrouw die zwanger wordt, 

en ‘t kind is niet van haar aanstaande man. 

Als dat bekend wordt, 

wat een schande, wat een schandaal! 

 

Nee, ‘t leven valt niet mee. 

‘t Leven is helemaal niet mooi, 

en toch … 

toch jubelt Maria het uit: 

‘Er is iets goeds aan mij gebeurd!’ 

 

Je zal die jongen maar wezen … 

die als kind, nog heel erg jong, 

uit het raam naar beneden viel. 

Nee, die jongen is niet blij 

om wat is gebeurd toen hij klein was. 

 

Want ‘t leven valt niet mee, 

‘t leven is helemaal niet mooi, 

en toch … 

toch jubelt hij het uit: 

 

 

‘Juist daardoor zat ik op een goeie school, 

ik kreeg fijne vrienden, 

en een meisje, 

lief als een zonnebloem!’ 

 

Je zal die blinde maar wezen, 

al van bij de geboorte, 

of pas later, door ongeval of door ziekte. 

En nee, dan ben je niet blij,  

dan mis je heel erg veel. 

 

Want ‘t leven valt niet mee, 

‘t leven is helemaal niet mooi, 

en toch … 

toch jubelen wij het uit: 

‘We hebben onze eigen kwaliteiten: 

een goed gevoel voor richting, 

een wondermooie stem, 

een talent om nieuwe dingen te leren, 

en vriendschap en liefde 

en de zorg van de een voor de ander.’ 

JE ZAL MARIA MAAR WEZEN …



 

Jozef 

voedstervader 

 

Stiefpapa of pluspapa 

of misschien wel plusmama. 

Die man of vrouw 

die zorgt voor het kind van een ander 

als was het zijn of haar eigen kind. 

 

Oma en opa 

die de zorg voor de kleinkinderen  

op zich nemen 

als mama en papa uit werken zijn. 

 

 

 

Pleegouders 

die kinderen uit een moeilijke thuis 

in hun gezin opnemen 

tot het voor de eigen ouders weer lukt 

om voor ze te zorgen. 

 

Onze begeleiders die er voor ons zijn, 

want al zijn we geen familie, 

wij hebben hun zorg nodig 

en zij doen dat met hart en ziel. 

 

Een moeder met een druk eigen gezin 

die ook nog zorg draagt, 

jarenlang, 

voor haar zieke schoonmoeder. 

En dan, 

dan pas besef je: 

Het leven is niet perfect, 

er scheelt aan ieder van ons wel wat. 

 

Maar God schrijft recht  

op kromme wegen 

en elke uitdaging  

draagt een kans in zich 

tot iets heel erg moois! 

JOZEF, VOEDSTERVADER



 

De os en de ezel, 

in het Hebreeuws: ‘Sjoor wi chamoor’. 

Daar komt ons woord 

‘schorremorrie’ van. 

 

Uitschot, 

wie er niet bij hoort, 

wie uitgesloten wordt. 

 

Ook dat bestaat bij ons: 

Kinderen en ook volwassenen 

die gepest worden. 

Bedelaars in het station 

of in de straten van een grote stad 

aan wie de mensen  

gewoon voorbijlopen. 

 

 

Vluchtelingen  

die nergens welkom zijn. 

 

En het gebeurt ook aan ons, 

mensen met beperkingen: 

Zoals wanneer jij niet wordt uitgenodigd 

voor een bijzonder feest in de familie. 

Men wil je sparen, 

want wat kun jij daar doen? 

Men wil je sparen, 

maar men vraagt niet naar wat jij wil 

en dat geeft jou het gevoel 

er niet bij te horen. 

 

 

Leerkrachten 

De kinderopvang 

Dokters en verpleegkundigen 

Buren die oog hebben voor elkaar 

 

Jozef 

voedstervader 

 

DE OS EN DE EZEL



 

Of die keer 

dat zelfs op jouw eigen feest 

niemand tegen jou sprak. 

Iedereen was maar druk bezig 

met al die anderen. 

De kinderen, ja,  

die stuurden ze naar je toe 

alsof jij door je handicap 

ook weer kind geworden was. 

 

 

 

 

zo teer, zo mooi, zo wonderlijk, 

een sprankeltje God op deze aarde. 

 

De lente, 

als alles na een lange winter 

weer tot leven komt, 

als alles weer gaat groeien en bloeien, 

een sprankeltje God op deze aarde. 

 

Jezus, 

een pasgeboren baby 

arm en door mensen niet gewild, 

een sprankeltje God op deze aarde. 

 

Ieder kind, 

een broertje, een zusje, 

een neefje, een nichtje, 

een eigen kind of kleinkind  

of achterkleinkind, 

En als al iemand iets tegen je zei, 

dan gaf die je niet de tijd 

om antwoord te geven. 

Jij dacht en sprak te traag, 

hij was al lang weer  

met een ander in gesprek. 

 

Dan heb je geen zijn meer in je eigen feest, 

dan ga je liever vroeg naar bed, 

dan voel je diep verdriet. 

JEZUS, EEN SPRANKELTJE GOD



 

Een engel 

is iemand die jou wakker roept, 

al zingend, met een fluwelen stem, 

 

of wat luider en harder, 

als ‘t nodig is, 

tot jij die roepstem hoort. 

Een pimpelmeesje dat zijn nestje maakt 

in dat nestkastje van jou, 

of een vlinder die verschijnt 

als de zon schijnt in de tuin, 

een sprankeltje God op deze aarde. 

 

Dat mensen creatief zijn, 

dat ze dingen kunnen uitvinden, 

dat dokters mensen kunnen genezen, 

dat een radio  

en een TV en een GSM bestaan, 

een sprankeltje God op deze aarde. 

 

Dat ik ‘s morgens wakker word 

en weer een nieuwe dag beginnen mag, 

dat ik er nog ben, dat is niet evident, 

een sprankeltje God op deze aarde. 

 

 

Dat de zon schijnt, 

en dat er voedsel groeit 

- nooit hebben wij honger - 

en dat het regent, 

ook al hebben wij dat minder graag, 

een sprankeltje God op deze aarde. 

 

Dat er liefde is, 

pril en jong, jawel, 

maar ook al heel erg lang. 

Dat mensen elkaar graag zien, 

een leven lang, tot de dood hen scheidt, 

een sprankeltje God op deze aarde. 

 

 

EEN ENGEL



 

Herders 

zijn heel gewone mensen. 

Ze zijn een beetje als jij en ik. 

 

Ze kennen vreugde en verdriet, 

ze leven met andere herders samen 

en met hun schapen,  

dat spreekt voor zich. 

Een engel 

is iemand die in jou gelooft, 

misschien wel meer 

dan jij in jezelf gelooft. 

 

Een engel 

is iemand die jou wakker roept 

en die je op weg doet gaan 

van ‘heel gewoon’ 

naar ‘toch wel iets bijzonders’. 

 

Het is de ergo 

die jou zoveel dingen wil leren 

en die, als jij het even niet meer ziet zitten, 

jou duidelijk maakt, iedere keer opnieuw, 

dat opgeven echt geen optie is. 

 

 

Het is de begeleider 

die, nadat jij blind geworden bent, 

jou met engelengeduld  

opnieuw leert breien, 

totdat jij het blindelings kan. 

 

Het is die andere muzikant 

die in jou dat muzikale talent vermoedt 

en je leert piano spelen 

en ook gitaar, 

tot jij, met alles wat je hebt geleerd, 

mag schitteren in dit mooie kerstconcert. 

HEEL GEWONE MENSEN



Ze doen elke dag wat moet, 

ze herderen,  

ze zorgen, 

ze leven heel gewoon, 

dat is wat het leven met ze doet. 

 

Ook wij leven heel gewoon, 

in een huis, met anderen samen, 

mensen met beperkingen ook. 

We leren de ander te aanvaarden, 

we houden rekening met de gaven  

en de gebreken van elkaar. 

De een kan dit,  

de ander dan weer dat, 

en wij, we helpen 

en we laten ons helpen waar het moet. 

We laten ons wassen, 

iemand maakt het eten voor ons klaar, 

de was, de strijk, de poets, 

‘t is een ander die dat voor ons doet. 

 

Zelf werken we in onze ateliers, 

we vullen doosjes  

met supplementenzakjes, 

we doen aan crea, 

we maken poppen, 

we breien en we haken, 

we kleuren en we dansen 

en we doen nog zoveel meer, 

en dat alles  

maakt het leven toch wel goed. 

 

Zij en wij, 

we leven heel gewoon, 

‘t is helemaal niks bijzonders, 

maar zoals het is, zo is het goed, 

‘t Is zoals het leven ons leven doet. 

 

Herders 

hebben een heel gewoon beroep. 

Ze zijn een beetje als jij en ik. 

Ze zorgen voor hun schapen, 

ze trekken van wei naar wei. 

Ze speuren naar vossen en naar wolven, 

beschermen hun schapen 

tegen gevaren allerlei. 

 

Ook bij ons zijn mensen 

met een heel gewoon beroep: 

verplegers, leerkrachten, boeren, 

de poetshulp en de thuiszorg, 

de bouwvakker, de postboden, de tuinman, 

de agent, de kapper en de winkelbediende. 

Allemaal doen ze wat ze doen, 

niet omdat ze daarvoor  

complimentjes krijgen, 

maar gewoon,  

omdat het moet. 

 

Zij en wij, 

wat wij doen is niet zo bijzonder, 

maar wel hoe: met hart en ziel, 

en dat, juist dat maakt het wonder. 

 

 

Herders 

geven heel gewone geschenken. 

Ze zijn een beetje als jij en ik. 

Zij geven melk en kaas,  

een beetje vlees 

en wat brood, misschien, 

en een schapenvelletje 

tegen de kou. 

 



 

 

Wie zijn ze toch, 

die drie mannen op hun kamelen? 

Ze komen van ver 

en ze worden koningen genoemd, 

en soms ook wijzen. 

Zouden zij wijze koningen zijn, 

die mannen uit het Oosten? 

 

 

 

Als ik aan wijzen denk, 

dan denk ik aan mensen met veel ervaring. 

Ze hebben de wereld gezien, 

ze hebben zichzelf en anderen 

echt leren kennen. 

 

Als ik aan wijzen denk 

dan denk ik aan tevreden oude mensen, 

maar ook aan kinderen. 

Komt de wijsheid niet vaak 

ook uit de kindermond? 

Wij geven babykleertjes, 

een knuffel of wat eerste speelgoed, 

en misschien zelfs wat centen 

voor een pamperrekening. 

 

Of we geven een vriendschapsbandje, 

een zelfgeschreven gedicht, 

een bloemstuk, eigenhandig gemaakt, 

met bloemen uit de tuin. 

 

Zij en wij, 

we geven heel gewone geschenken, 

‘t valt van niet zo hoog, 

maar ‘t is de geste die telt. 

 

Ja, herders, 

wij en zij, 

zijn heel gewone mensen. 

WIJZE KONINGEN



 
‘t Is bijna Kerstmis 

en daarna ook weer nieuwjaar, 

en daar horen onze wensen bij: 

 
Dat je gezond mag blijven, 

of als je ziek bent, 

dat je zo gezond als mogelijk mag worden. 

Wijze koningen volgen een ster, 

ze gaan op weg  

tot ze vinden wat ze zochten. 

Ze gaan binnen, zonder vooroordeel, 

zelfs in zo een nederige plek als een stal. 

 

Hoe anders is dan die jaloerse koning 

die niet binnengaat, maar buiten blijft 

en bereid is alle kinderen te vermoorden 

omdat hij geen concurrentie wil. 

 

Wijze koningen  

geven bijzondere geschenken, 

ze kennen je immers,  

ook aan de binnenkant, 

ze weten wat jou gelukkig maken kan. 

Wijze koningen 

vervullen bijzondere wensen: 

Die diepe band 

met kinderen en kleinkinderen, 

met neefjes en nichtjes, 

ook al kun jij ze niet zien. 

De kracht en de courage 

om na tegenslag weer op te staan, 

om alles opnieuw te leren, 

stappen en praten  

en zien met je handen 

in plaats van met je ogen. 

En dan die allermooiste wens, 

het allermooiste cadeau:  

een lach op iemands gezicht te brengen, 

omdat jij die ander blij kon maken. 

VROLIJK KERSTFEEST,
GELUKKIG NIEUWJAAR!



 

Dat je heel het jaar door 

jezelf mag zijn, ja,  

meer jezelf mag worden. 

 

Dat het gezellig mag zijn in jullie huizen, 

en dat jullie met je huisgenoten 

echt bij elkaar mogen horen. 

 

Dat je een beetje verliefd mag zijn, 

elke dag opnieuw, het hele jaar door. 

 

Dat je kinderen en je kleinkinderen 

gelukkig mogen zijn. 

Dat immers maakt ook jou gelukkig. 

 

Dat jij je mag jeunen in je werk, 

ja, dat je werk ook altijd 

een beetje je hobby mag zijn. 

 

 

 

Dat er lekker eten op tafel mag komen, 

dat er vriendschap heerst 

en dat je altijd dierbare mensen  

om je heen mag hebben. 

 

Dat alles  

en nog veel meer 

dat het leven de moeite waard maakt, 

dat wensen wij je toe, 

met Kerstmis 

en elke dag 

van het nieuwe jaar! 

LASPERANZA
WENST JULLIE ALLEN

EEN ZALIGE KERST TOE:
KELLY – RIA –MARLEEN –MELISSA –MARIJKE –
MARIA – TREES – SOL – DIMITRI –MARC –
BART – DIETER – SASKIA – JORN – HILDE M


