
Het is een huis – het zijn mensen – 

waar je zomaar onderweg mag 

aanlopen, eenmalig of regelmatig, 

hoe of wie je ook bent. Er is 

leefruimte, waar iedereen welkom 

is, zomaar of voor een ‘deugdelijke’ 

babbel, bij een kop koffie (of zonder 

mag ook). Die babbel kan gaan over 

het leven (lukken of niet), over het 

weer, over die onvindbare G-d (door 

wie je misschien net wél gevonden 

werd); dat kan met of zonder 

woorden (er zal wellicht vooral 

gestameld worden – dat mag!); het 

kan ‘in goede en kwade dagen’; … 

 

Midden de haastigheid van het 

leven, kiezen wij in dit  

presentiehuis ervoor om  

onderweg tijd te geven  

aan mensen. We willen  

ons met hen verbinden,  

wetend dat dit een  

fundament is van waar- 

uit mensen tot Léven komen.  
Inspiratiebron voor deze manier 

van leven is het Evangelie. Dat kan 

leven-gevend zijn voor iedereen, 

maar hoeft niet beaamd te worden 

om welkom te zijn in huis. 

 

Onderweg in jouw leven, bieden wij 

je een plek waar we ‘present’ zijn 

voor jou: aandachtsvol aanwezig 

voor wat jij nodig hebt om verder 

te kunnen op je weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor meer info  
 

over achtergrond en visie,  

over activiteiten, vorming en nieuws,  

over contactmogelijkheden, …  
 

www.onderweghuis.be 
een initiatief in samenwerking met  

 de pastorale eenheid Prisca en Aquila 
 

 onderweghuis 
(pastorie Hulshout) 

Grote Baan 121 

2235 Hulshout 

info@onderweghuis.be  

0499/457.456 (Chris Smits) 

0472/66.81.98 (pr.Wouter Deruwe) 

  

 



 
 


