
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit wordt begeleid door de medewerkers van het 

Onderweghuis: 

mw. Chris Smits, coördinator Presentie en 
geestelijk begeleider, met opleiding aan 
het Titus Brandsma Instituut Nijmegen 
pr. Wouter Deruwe, vanuit 25 jaar ervaring 
met geestelijke begeleiding en opleiding 
aan het Titus Brandsma Instituut Nijmegen 
en het St.-Anselm Institute for Spiritual 
Leadership Margate. 
 

 

‘groeilaboratorium’ 
 

voor een 

christelijke gemeenschap 
 

Praktische informatie: 
 
voor meer informatie: 
pr.Wouter:  0472/66.81.98 
Chris:  0499/457.456 

info@onderweghuis.be 

over het Onderweghuis: www.onderweghuis.be 
 

De bedoeling is een ‘groeigroep’ te zijn. Hoe het dus verder 
verloopt, ligt nu nog niet vast en zullen we samen onder-
zoeken en bepalen. 
 

Alleen het startweekend ligt vast: 
van zaterdag 27/4, 9u30 
tot zondag 28/4, 14u30 
wie dat wil en vooraf laat weten, kan de avond voordien 
komen, vrijdag 26/4, ten laatste tegen 18u00 indien met 
avondmaal, 19u30 zonder 
 

plaats: 
Abdij van Westmalle,  
Antwerpsesteenweg 496, Malle 
 

prijs: 
Basisprijs: € 65,00 pp. 
(meerprijs voor vrijdagavond,  
comfortkamer, lakens,  
handdoeken:  
max. € 135,00 pp) 
reductie voor koppels 

reductie uit noodzaak is bespreekbaar 
wie iets meer wil betalen ten gunste van een ander: welkom! 

Over te schrijven op rek.: 

BE47 9796 4400 0280 van Onderweghuis 
 

inschrijving:  
ten laatste op 10 april 
daarvoor bel of mail je ons 
We werken met een beperkte groep. Definitieve inschrijving 
in volgorde van ontvangst van betaling. 

 

Gaat in diepte beleefd christendom verloren 

in het Vlaanderen van de 21ste eeuw? Heb je 

niet soms al gedacht: “Er moeten toch 

meer mensen zijn als ik die er wél iets 

willen mee doen? Waar is er een plek, een 

groep, die zich in diepte én concrete 

beleving daarmee bezig houdt?” 
 

Deze voedingsplek voor jouw zoekend 

geloof willen wij samen opbouwen! Vanuit 

Bijbel en gebed willen wij met stevig 

geïnteresseerden op weg om een groep te 

creëren die enerzijds elkaar versterkt in hun 

geloof en anderzijds stimuleert er iets 

concreets mee te doen in zijn of haar eigen 

omgeving. 
 

Iédereen is welkom, als je maar open staat 

voor de anderen. Niets ligt vast, behalve dat 

het over ‘serieus christendom’ gaat en niet 

louter theoretisch is. De rest zoeken we 

samen uit in ons ‘groeilaboratorium’! 

 

met dank aan Elly Mondelaers voor de afbeelding: Psalm 142 
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